Politica mag geen
campagne voeren

in Louboutins

Door Bas Kist

Vlaams Belang-politica Anke Van der-
meersch magin haar campagne ‘Vrou-
wen tegen islamisering’ geen gebruik-
maken van de schoenen van Loubou-
tin. Dat heeft de rechtbank in Antwer-
pen deze week bepaald in een kort ge-
ding dat was aangespannen door Lou-
boutin. Van dermeersch, die een zetel
in de Belgische senaat heeft, was in
september 2013 een anti-islamcam-
pagne gestart. Daarbij had de politica -
in 1991 nog Miss Belgié - affiches ver-
spreid met een foto van haar benen op
de schoenen met de rode zolen van
Louboutin. Naast haar benen had Van
dermeersch een schaal met provoce-
rende sharianormen opgenomen.

Voor de Antwerpse rechter betoog-
de Louboutin dat Van dermeersch de
bekende schoenen slechts als blikvan-
ger gebruikte in haar campagne. Vol-
gens het concern, dat de hooggehakte
schoen met rode zool als merk heeft
geregistreerd, probeert de Vlaams Be-
lang-senator mee te liften op de be-
kendheid van Louboutin. En dat is
schadelijk voor de ‘niet politiek getin-
te’ reputatie van ons merk, aldus Lou-
boutin.

Van dermeersch zelf was zich van
geen kwaad bewust. In de Belgische

Rechtszaak

De bekende schoenen met
rode zolen van Louboutin
mogen niet langer zichtbaar
zijn op de posters van de

rechtse partij Vlaams Belang.

Provacatic —

bematigde lslam —

Sharia- 3
conform —

Vrijheid of islam?

krant De Morgen had zij al eerder laten
weten dat het toch niet zo kon zijn dat
er kledingvoorschriften voor politici
komen. ,Mag een politica nog vrij
campagne voeren gekleed in merkkle-
ding, mag ze nog telefoneren met een
iPhone of Blackberry, een bril van Ar-
mani of Chanel dragen?”

Maandag stelde de rechter Loubou-
tin in het gelijk. Natuurlijk mag Van
dermeersch gewoon Louboutins dra-
gen, maar dat betekent nog niet dat je
ze zo als uithangbord in een contro-
versiéle campagne kunt gebruiken.
Dat is schadelijk voor de reputatie van
dit bekende merk. Van dermeersch
moet onmiddellijk stoppen met verde-
re verspreiding van de posters.

Deze zaak mag dan verloren zijn,
de politica heeft haar doel natuurlijk
wel bereikt: zonder dit conflict had
zo’n poster nooit zoveel media-aan-
dacht gekregen. Zou zij de rechtszaak
misschien bewust hebben uitgelokt?
Dat past wel in de traditie. Het
Vlaams Belang haalde al vaker de
pers dankzij merk- en auteursrechtin-
breuken. Zo stuitte een boek met de
titel 02 (Zuurstof voor Vlaanderen)
op verzet van telecombedrijf O2. En
recentelijk kreeg het Vlaams Belang
de erven van Willy Vandersteen op de
kast door een kalender met het uiter-
lijk van een Suske & Wiske-album uit
te delen. Ook deze zaken werden
door het Vlaams Belang verloren,
maar zorgden wel voor enorme publi-
citeit.

Van dermeersch was overigens
goed voorbereid op een nederlaag: op
de dag van het vonnis presenteerde zij
al weer een nieuwe poster, nu zonder
Louboutins.



